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(Tekst ter aankondiging van de tweede tournee van 'In de

Maat van de Seizoenen'.)
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Toen op het einde van het mythische jaar tweeduizend, het
lot (ik wil het geen noodlot noemen) leek te hebben beslist
dat het nu maar eens uit moest zijn met de schone liedjes,
heb ik er ernstig over gedacht mijn lier voorgoed in de
wilgen te hangen. Waren veertig jaar zingen niet genoeg
geweest?

Maar de roep van het podium liet me niet met rust, en toen
Chris Eelen, de man van Garifuna,‘me schoorvoetend vroeg

of ik in de eerste maanden van 2006 misschien weer eens

een tourneetje zou willen maken, heb ik ja gezegd.

Langzaam aan, naarmate de repetities met mijn collega's
vorm aannamen en steeds meer sfeer verwierven, drong ik
opnieuw door in een wereld die wispelturige demonen me hadden
willen ontzeggen. Ik nam revanche, waagde de sprong zonder
vangnet die je neemt wanneer voor de honderdste of de dui-
zendste keer de zaallichten doven. Ik deed dat niet alleen}
nijn kompanen sleurden me mee in wat uiteindelijk 'In de
Maat van de Seizoenen' is geworden, ons nieuwe programma,
waarin me, op een natuurlijke manier, onvermoede megelijkhe-
den konden aanboren en nieuwe wegen bewandelen.

Vzahebben gespeeld en gezongen voor volle zalen, kregen

een zulkdanig positieve, bijwijlen jubelende pers, dat het
ne soms beduusd maakte. Maar het signaal was duidelijk:

we genoten het volle vertrouwen van het publiek, en dat
hebben we dankbaarfbeantwoord, iedere avond weer als voor

de eerste keer.
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Zo werd 'In de Maat van de Seizoenen' een lonende ervaring,
een 'schoon stuk werk',

Toen Chris Eelen me dan, in de loop van de tournee, vroeg
of ik in 2007 misschien nog zo'n tourneetje wilde maken,
heb ik maar weer ja gezegd. In 2007, het jaar waarin ik
zeventig word!

En hier zijn we dus terug, 'hier zijn we terug met onze
moed en onz' tyee handen', met onze bas, onze violen en
gitaren, dat tapijt van vierentwintig snaren waarop mijn
stem zal kunnen vliegen waarheen ze maar wil.

Bedankt, voor het vertrouwen waarzonder muziek noch poezie

tot leven zouden komen.

Wannes Van de Velde

maart 2006




