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an de
erbeste
[ N J
wijn
concert. Wannes Van de Velde maakt
van melancholie een warme thuishaven.

Een volle AB heeft hem dinsdag
ontroerd weer verwelkomd.

Van onze redacteur
Peter Vantyghem

| BRUSSEL.

zo mooi dat alleen al
die eerste vijf minu-
ten de verplaatsing
waard waren. Wan-
nes Van de Velde zong alleen,
sober begeleid, over de lange
weg terug na zijn ziekte. ,,Ge-
loof me vrij/ ’k heb 'em gezien/
’t is gene slech-
ten”: zo typeerde
hij zijn relatie met
de dood, en in de
Ancienne Belgi-
que hield ieder-
een de adem in.
Ze waren van
overal gekomen om de terug-
keer van de beste Vlaamse
volkszanger op het podium te
vieren. Muzikanten, oude fans,
jonge fans, schrijvers, televisie-
| lui: allemaal zaten ze te luiste-
| ren naar liederen die Van de
| Velde al jaren klaar heeft, maar
door de omstandigheden lang
moest laten rijpen. Het respect
was voelbaar in elk krachtig ap-
plaus, maar vooral in de haast
gewijde stilte waarin elk lied
zich kon nestelen.
Alle teksten ademden melan-
¢ cholie uit. Hij zong over het
verdronken land van Saaftinge,
| over een nachtwandeling in
| Ierland, over de verloedering
van Doel. Hij eerde Gust Gils,
| Ferre Grignard, Louis Paul
Boon, Dylan Thomas en veel
meer van zijn helden. Hij schil-
| derde poétische beelden over
g de lichten van de steden en de
" maat van de seizoenen. Hij
.| trok naar Griekenland om er

el

de zangers van Athene te eren,
dacht terug aan de oorlog, en
haalde een paar van zijn oudste
liederen van onder het stof. En
hij besloot, na twee uur puur

eter, et her typische Ik
sta al jaren in de regen”. ’

Wannes Van de Velde, 68 len-
tes oud, is ongetwijfeld een
melancholicus. Hij schildert
met woorden de silhouetten
van stadsbeton, de ochtend en
de polders. In zijn gretige spel
van kleurrijke adjectieven
toont hij zich een
aanhanger van
een ouderwets
impressionisme.
Zo vangt hij zijn
indruk: ,,Het gla-
zen licht bedrijft
zijn schaduwspel
over het riet”. De vrede om-
schrijft hij als ,,die droevige go-
din met altijd een traan in
haar ogen”.

Hij is ook een sarcast. Af en
toe breekt dat door. Hoezo,
niemand weet waar Fishguard
ligt, zijn we Dylan Thomas nu
al vergeten dan? Joris Van Seve-
ren is ,,die met zijn botten”. In
de stad hoort hij de Beiaard een
»pornoversie van Tineke Van
Heulen” spelen. Als hij over
Doel zingt, waar zijn groot-
moeder opgroeide, wordt hij
scherper dan ooit: ,,De mach-
tigen hebben gesproken/ Wij
worden bespot en vernederd.”

Vier muzikanten had hij bij
zich, die hem sober en genuan-
ceerd begeleidden. Twee vio-
len, één gitaar, één contrabas.
Soms hielden ze het op de ou-
dere arrangementen van wijlen
Walter Heynen, maar de jonge
Stefaan Wellens had ook songs
gearrangeerd. Vaak met een

Wannes Van de Velde met in de achtergrond Stefaan Wellens, die een deel van de muziek arrangeerde. © Koen Bauters

beweeglijke bas en ijle, hori-
zontale sferen daarop. ,,Oor-
logsgeleerden” van Bob Dylan
bloeide in zo’n nieuwe aanpak
open als nooit tevoren.

Maar het belangrijkste was

dat Wannes goed zong. Traag
en nadrukkelijk metselde hij de
woorden ineen tot schitteren-
de, lichte sculpturen waar vaak
iets etherisch van afstraalde.
Soms zocht hij explicieter dan

ooit de hoogten op. Zo werd
het concert een spiritucel sa-
menkomen, een proeve van de
allerbeste wijn, zoals hij zelf op
het einde zong. Niemand in
Vlaanderen haalt dit niveau.

> Wannes Van de Velde en groep.
Gehoord in de Ancienne Belgique
in Brussel op 24 januari. Op
tournee tot 6 mei. Info: 014-
85.37.03.
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