De stem van de kleine man

[N Na oon lange perlodo van zlekta speelt Wannes Van de Valde
samon met aen klassiok kwartet - viool, altviool, gitaar en contra-
bas - opniouw ‘In do maat van da seizoanen'. “Ik hab nleuwe teksten
gemaakt an er is muziek geschreven die aanleunt bij wat J heden-
daagse kamermuziek zou kunnen noemen. Maar dan op ons niveau.”
Da vaorstalling gaat dinsdag In premiére In de Anclenne Belgique.

Zolf noomt Van do Voldo hot programma
“oon horniouwdo konnismaking met oon
schaduwgobied vol vragen. Er is altijd
eon weg dio jo gaat en waarvan jo niet
weet waar dio naartoe leidt. Die ook
nergens aankomt. Ne mens zal nooit
weten waarom dat 'm hier is.” Al 68
joar bewandelt speler en schrijver maar
tegelijk ook beeldend kunstenaar, les-
gover on mentor Wannes Van de Velde
godroven zijn compromisloos pad met
in de reiskoffer een gitaar en cen indruk-
wekkende stapel liedjes. Volksliedjes
over sociale onrechtvaardigheid, oor-
logsgruwel, vrede en vriendschap die
schitterend klinken in het algemeen
beschaafd Antwaarps. “Als je bewust je
dialect gebruikt als taal, dan klinkt dat
nooit plat.”

U maakt én verdiept traditionele
volksmuziek. Terzelfdertijd fladdert u
langs flamenco, blues en Brassens. Hoe
zou u zichzelf omschrijven?

Wannes Van de Velde: Ik ben een folkzan-
-ger. Dat is au fond niet slecht, als je daar
maar niet de i isti: stempel

liekes waron, zokor langs vadors kant,
soms socialistisch getint. Het waren
werkmenson, hd. Maar dat werd met
do juisto emotie gozongen, met de juisto
kwotsbaarheid ook. Die liederen zijn
vaak een uiting van onmacht-in de brode
zin: sociaal en al wat je maar wilt.

Onmacht is een woord dat bij u altijd
terugkomt.

Van de Velde: Ne kleine mens is mach"
teloos. Er worden beslissingen genomen
boven onze hoofden. Met dat besef moet
je lets doen. Ik kan liederen maken,
schrijven, en vooral nadenken. Je moet
je weg zoeken. Zo lucide en sereen
mogelijk voortgaan. Wat niet gemakke-
lijk is omdat je in een wereld staat die
je bombardeert met zijn mediocriteit en

wat rolativeron. Maar toch: oon liod kan
oon vorschil makon. In hot programma
zIt'Maa grootmoader was van don Dool’,
Mijn grootmosdor was van Doel, dat
dorp botokent fets voor mij. Dat lied gaat
ovor onmacht: “’t Hooft goon zin meor
om to protosteren. We worden toch bele-
digd en vernederd. Punt!” Maar het is
wol en veel storkero kritiek dan roepen:
“Rotzakken! Poten af van Doel!”

Wat is het belangrijkste voor u op een
podium: de boodschap of de muziek?
Van de Velde: Het musiceren: het zingen
on het spelen. Dan gaat hot alleen daar
om, Dat hob ik geleerd van de flamenco-
zangers. Als die zingen, zingon z alleon
maar. Ze transformeren zich in die zang.
Martin Carthy - een Engelse folkzanger
~ zei me hetzelfde: “Als ge zingt, zingt
dan. Doe niks anders.” Alles wat er aan
voorafgaat ~ repetities, teksten schrij-
ven, arrangeren, stemoefeningen — valt
dan weg. Je moet alleen zingen.

Maar: “Ne zanger is een groep.” Dat
zei u dertig jaar geleden al.

Van de Velde: Je doet dat niet alleen
natuurlijk. Ook daar behoor je tot een
Maar het gaat verder dan

De huidige vind
ik zeer vulgair en agressief. Onlangs
hoorde ik op de tram twee vrouwen
naar mekaar schelden gelijk heksen. Wat
vooral doorklonk, was wanhoop. Zou
dat komen omdat het materialistisch

i i del mislukt

de muzikanten met wie je samenspeelt.
Ook zij die ons de materialen hebben
aangereikt waarmee we die liederen
hebben kunnen maken - zangers van
vroeger uit het café chantant of klassieke

isten — hoor je op dat podium.

is? Mi: ien wel. Ik voel veel ongeluk

op drukt. Het volkslied in Vlaanderen
heeft sinds de collaboratie tijdens de
Tweede Wereldoorlog een slechte naam.
1k ben van de Seefhoek. Ik kom uit een
volks milieu waar veel werd gezongen.
Ik ben opgevoed zonder de dogma's van
de katholieke kerk, om het netjes uit te
drukken, maar wel met respect voor de

opvatting van Meneer Pastoor. Meneer .

Pastoor heeft zijn gedacht en wij ook.
Ik hoorde nooit iets lelijks zeggen over
homo’s of prostituees. Dat was een heel
tolerante omgeving. Wat raar misschien
want Antwerpen heeft. op dat gebied
niet zo'n beste reputatie nu. Mijn groot-
vader was een heel goed zanger. Mijn
moeder zong schoon en toonvast. Die

onder de mensen hoewel ze niks meer
te kort hebben. Ik denk dat ze beginnen
te beseffen dat de ik-cultuur ook geen
oplossing is. Maar ik wil niet moralise-
ren, ik ben ook behoorlijk ego-gericht.
Anders maak je die liekes niet. (lacht)

En die liedjes kunnen - even toch - het
verschil maken?

Van de Velde: Ik ben destijds gaan zin-
gen voor de staalarbeiders in Wallonié.
Uit solidariteit met die mensen die
machteloos stonden tegen de sluiting
van hun fabriek. Dat doe ik dan niet als
muzikant maar uit verontwaardiging als
burger. Liedjes maken tast in een ander
schaduwgebied. Daar kan je het allemaal
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Do muzikaliteit van een Mozart bijvoor-
beeld kan doorklinken in eon lied. Het is
een constanto en totale wisselwerking.

U hebt een omvangrijk repertoire maar
een echt expliciet liefdeslied zingt of
schrijft u nauwelijks,

Van de Velde: Dat kan ik niet, Liefde en
erotiek behoren voor mij volstrekt tot de
sfeer van het private, Dat is con goheim
eiland. Als ik over orotiok zou zingon,
zou het wellicht uit eigen ervaring zijn,
Misschien doe ik het daarom intuitief
niet. Ik bon geen Honry Miller. (lacht) Ik
bewonder hem wel omdat hij dat kan,

Met Roland hebt u wel *As Timo Goes
By’ opgenomen,




