A '_‘ ’H-., i
(2 SIS jﬁ"

WANNES VAN DE VELDE VINDT EEN THUIS IN MUSEUM VLEESHUIS

Elf jaar geleden liet Wannes Van de Velde (1937-2008) de wereld
staan en sindsdien woont hij wat dichter bij de maan. De werkkamer die
hij achterliet, krijgt een nieuwe thuis in het Vleeshuis, het museum dat

het muziekleven levend houdt.

Mocht Wannes terugkeren om zijn
nieuwe werkkamer te bezoeken, zou
hij ongetwijfeld eerst aan de overkant
van de gang Jeroen Olyslacgers be-
groeten. Die werkt daar, gezeten ach-
ter zijn schrijftafel, aan zijn volgende
roman (zie ook p. 35). Dan zou de
zanger de open ruimte betreden die
cen doorsnede van zijn volledige le-
ven toont. Ze is gevuld met werken,
verspreid over de boekenkast en alle
hoeken van de kamer, en met snuis-

terijen met gedeelde of nog onbeken-

de verhalen. Wannes zet zich achter

zijn houten bureau en kijkt voor zich
uit: een raam, een schilderij van zijn

moeder, zijn gitaar ...

De werkkamer in het Vleeshuis heeft
geen venstergat zoals een mansarde,
maar het uitzicht is hetzelfde: een
zicht over de stad, en boven de huizen
torent de Sint-Pauluskerk. Wannes
Van de Velde was eerst een kind van
deze buurt. Later was hij ook compo-
nist, tekstschrijver, dichter, columnist

en beeldend kunstenaar.




DE POESJE

‘Als we ons het muziekleven in Ant-
werpen in de twintigste eeuw voor-
stellen, dan springt Wannes Van de
Velde eruit. Hij was een van de cen-
trale figuren. Veel wegen leiden naar
hem en veel wegen vertrekken bij
hem’, vertelt conservator Timothy
De Paepe. ‘Het verhaal van Wannes
hier vertellen is belangrijfk. Om de
hoek van het Vleeshuis groeide hij op.
Zijn eerste lied ging over de afbraak
van de middeleecuwse huizen in de
Vleeshuiswijk in de jaren zestig. En
het marionettentheater Poesje aan de
Repenstraat, naast het Vleeshuis, had

een grote invloed op hem.’

Aan een haak hangen netjes enke-
le poppen te rusten, gekleed in rood
en groen, met scherp uitgesneden
gezichten. Wannes leerde de traditie
van het marionettentheater kennen
in de Poesjekelder en ging er zelf ook
deel van uit maken. Hij vervaardigde
poppen uit hout en schreef talloze to-
neelstukken, die nu gebundeld onder
in de boekenkast staan. De kruk waar
hij op zat, met in de ene hand een
pop en in de andere een tekst, ont-

breekt niet in zijn nieuwe werkkamer.

De echte werkkamer van de artiest
was in eerste instantie een houtwork-
shop voor zijn poppen. Toen in het
gebouw waar hij met zijn vrouw een
appartement betrok, een studenten-
kamer vrijkwam, besloten ze die erbij
te huren. Geleidelijk vulde de ruimte
zich met een hoop bocken en verza-
melde objecten, en werd ze ook zijn

schrijfplek.

DE KLANK VAN DE STAD

In een hoek staat de gitaar die Wan-
nes kreeg van zijn eerste leermeester,
de beeldhouwer en zanger Frans Van
Haver. Het instrument kan zo opge-
pakt worden. Wannes, eveneens een
uitmuntend flamenco-gitarist, is het
meest bekend van zijn liederen in het
Antwerps. Hij bracht zijn eigen tek-

sten en die van anderen. Historische

liederen uit de Lage Landen vorm-
den een inspiratiecbron en voerde hij
opniecuw op. In de boekenkast staan
schouder aan schouder oude liedboe-
ken als Oude Viaemsche Liederen (1848)
van Jan Frans Willems en Van Liefde
en Minne (dertiende eeuw) van Hade-
wijch. Ook de rijke traditie van volks-
liederen met een komische, scabreuze
inslag en liefdesliedjes interesseerde
hem. Op het bureau liggen oude lied-
bladen uit de negentiende eeuw naast
Wannes” werkmap met notities uit

zijn laatste levensjaren.

Naast het zingen en spelen met woor-
den, experimenteerde Wannes ook
met beeldende kunsten. Een drukpers
en enkele uitgesneden houtblokken
verklaren de grafische poster voor het
Poesjetheater die wat verder ligt. "Te-
keningen en schilderijen, abstract of
waar toch de Schelde of de stad in te
herkennen valt, en werken van vrien-
den hangen of staan door elkaar te-
gen de wand. Ook een werk van zijn

moeder, dat het Vleeshuis afheeldt.

De Paepe: “Wannes heeft deze ruimte
niet gekend, maar al zijn objecten zijn
er. Alles is zichtbaar en open opge-
steld. We willen geen bevroren schrijn
tonen, maar een eerbetoon brengen,
alsof Wannes hier zou kunnen bin-
nenstappen en beginnen werken.’
Met zijn vulpen en stemvork nog op
het bureau zou de Antwerpenaar zo
de klank van de stad weer laten ho-
ren. | Silke Rochtus

DE WERKKAMER VAN WANNES VAN DE VELDE
(bezoek tijdens een rondleiding achter de
schermen)

Museum Vleeshuis

Vleeshouwersstraat 38, Antwerpen
www.museumvleeshuis.be



